
 

 

 

 

 DE HEILIGE GEEST 

studie 

over de persoon en het werk van de Heilige Geest 
II. 

 
…τι θελει τουτο ειναι - …wat wil dit toch zeggen?  
 
Dé uitroep op de allereerste Pinksterdag, de dag toen de 
Heilige Geest zich manifesteerde - Handelingen 2:12 En 
zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak 
verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit 
toch zeggen?  
De Geest van God blijkt zich onder dubbele noemer te 
openbaren, of, zoals Petrus zei: wat gíj en ziet en hoort

Wanneer we dus spreken over de Heilige Geest, past ons uiterste voorzichtigheid en 
bovenal een waken voor een te grote stelligheid. Gods Geest wordt binnen de Bijbel dan 
ook niet voor niets aangeduid met het symbool van een duif (Joh. 1:32). De duif zoekt 
met grote voorzichtigheid naar holte voor zijn voet, dat wil zeggen: 

 
(Hand. 2:33). Met andere woorden, als je spreekt 
over de Heilige Geest, dan heb je te maken met een 
ervaringsfeit - Hij uit zich zichtbaar én hoorbaar. 
Daarenboven blijkt dat de Derde Persoon van God 
moeilijk is in te kaderen en te grijpen. Dat past bij zijn natuur en 
bij wat Jezus van Hem zegt: De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort 
zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat (Joh. 3:8). 
Plaats naast deze woorden eens het verschijnsel van het geluid als van een geweldige 
windvlaag waarover bij de uitstorting wordt gesproken (Hand. 2:2).  

 
a. dat Hij niet overal zal kunnen komen (vgl. Gen. 8:9 en zie in dit licht Gal.5:16 
en 17) en  
b. dat hij gauw wordt verschrikt (zie Ef. 4:30). 
 

Bij dit alles komt nog, dat de Heilige Geest de aandacht niet op zichzelf zal richten, maar 
dat Hij uitdrukkelijk wil en zal wijzen op Jezus Christus, Hij wil Hem doen kennen: Hij zal 
Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen (Joh. 
16:14). Vooral het eerste gedeelte van dit tekstwoord verdient daar aandacht waar 
overdreven veel over en van Gods Geest wordt gesproken. Daartegenover staat dat de 
kerk van alle eeuwen en alle plaatsen vaak niet verder is gekomen dan een simpel 
belijden: ik geloof in de Heilige Geest. Daar hield (en houdt het nog steeds) vaak mee 
op. Maar daarbij kan een kind van God het niet laten. Wie waarachtig kind van God wil 
zijn, zal met dit belijden aan de slag moeten gaan. In hoeveel tekstplaatsen word je niet 
met Hem geconfronteerd, en blijkt Gods Geest voor en in het geloven ervan wezenlijk en 
vaak doorslaggevend belang te zijn. 



Kortom: een gelovige kan niet om Hem heen. De Heilige Geest blijkt bij meer actief dan 
alleen maar in het proces van bekering en wedergeboorte. Toch is het zaaks ons af te 
vragen of dit laatste door ons er- en gekend wordt (Joh. 16:8). 
  
Ik geloof in de Heilige Geest  
 
Zoals we zagen woorden afkomstig uit de geloofsbelijdenis. Maar als ik deze woorden 
mee- of naspreek, weet ik dan precies wat ik geloof? Gaat het te ver wanneer gesteld 
wordt dat wie niet met Gods Geest uit de voeten kan, zich eens reëel moet afvragen of 

Gods Geest wel met diegene uit de voeten kan? Binnen 
Gods Woord zal deze relatie als zijnde absoluut 
blijken! Nemen we daarom de vraag die door de 
mensenmassa op de aller eerste Pinksterdag werd 
gesteld over: wat wil dit toch zeggen. 
Doen we dat met grote eerbied - Hij is de duif die 
holte zoekt en snel verschrikt is - en doen we dat 
tegelijk met de grootst mogelijke verwachting! Bij 
dat laatste mag, wijzend op Handelingen 2:12a, 
En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de 
zaak verlegen, gezegd worden: het zal je 
bevattingsvermogen dusdanig te boven gaan, zo, 

dat je in de confrontatie met niets minder dan Gods 
heiligheid zult kunnen instemmen met de uitspraak: 't is beter te 

ervaren dan precies weer te geven. Maar Hij is er én, wil er zijn voor ieder: Want voor u 
is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze 
God, ertoe roepen zal (Hand. 2:39).  
Dat wilde die grootse gebeurtenis op die allereerste Pinksterdag doen zien en horen, 
oftewel: zeggen! De Heilige Geest leeft, werkt, handelt - Hij is Gods kracht in actie, Gods 
liefde die wil inwonen (Joh. 14:17), Gods VOLHEID, God zelf. 
Hoe belangrijk zijn plaats is in het heil van God komt al direct naar voren in Mattheüs 
3:11 dat zegt: Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker 
dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de 
heilige Geest en met vuur. 
 
De plaats van de Heilige Geest in Gods heil 
 
Wie kent niet de geschiedenis van het optreden van Johannes de Doper, de man op de 
grens van het Oude en Nieuwe Testament en zelf vervuld met de heilige Geest en dat 
van de schoot van zijn moeder aan (Luc. 1:15) en juist daarom zo'n markante, niet te 
kaderen persoonlijkheid, die ging waar de wind ging. 'Born free', een echte pelgrim, 
beschikbaar voor God. (Tussen haakjes mag met betrekking tot hem in het kader van het 
onderwerp het volgende niet ontbreken: hoe opmerkelijk is de parallel die er is te 
trekken tussen Lucas 1:15 waar staat: Want hij zal groot zijn voor de Here en wijn en 
sterke drank zal hij niet drinken en met de heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds 
van de schoot zijner moeder aan en Efeze 5:18 dat zegt: En bedrinkt u niet aan wijn, 
waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest - het Oude Testament laat 
weten dat in de dienst aan God een dienstknecht van Hem niets bedwelmends tot zich 
mocht nemen (vgl. Lev. 10:8 en volgende verzen). Hier mag ook gewezen worden op de 
lijdende Knecht, Jezus, die aan het kruis, in zijn dienst, bedwelmende drank weigerde: 
en zij gaven Hem wijn, vermengd met gal, te drinken. En toen Hij die proefde, wilde Hij 
niet drinken (Matt. 27:35). Dit bevestigt opnieuw hoe kwetsbaar Gods Geest is. Terug 
naar Johannes en zijn dienst:)   
 
Johannes was de wegbereider van de Zoon van God, Jezus Christus (Matt. 3:1 e.v.). 
Dan verschijnt Gods Zoon en Johannes Hem ziende zegt: Zie, het lam Gods, dat de 
zonde der wereld wegneemt (Joh. 1:29). Daarmee omschrijft Johannes één aspect van 



Jezus' roeping. Dit ene aspect kennen wij en erkennen wij als christen: Jezus is de 
Heiland, de Verlosser.  
Uit het getuigenis van Johannes over zichzelf (Joh.1:20 en 26), en zijn getuigenis over 
Jezus zoals dat is opgetekend in Johannes 3:26 e.v., blijkt echter dat 
hij Jezus ook duidelijk en nadrukkelijk zag als de Christus (de 
Koning - zie met name vers 28), terwijl hij in beide gedeelten 
Jezus presenteert als de doper met de Heilige Geest (Joh. 1:33 
en Joh. 3:34 (zie ook Matt. 3:11)). Johannes de Doper 
getuigde dit laatste vanuit God zelf (Hij… die tot mij gezegd 
had… Joh. 1:33) en daarom kan er gesteld worden dat God zelf 
op dit aspect van 'dopen met de Heilige Geest een bijzonder 
accent legt. (Tussen haakjes moet hier ook op gemerkt worden, 
dat het gegeven dat de Heilige Geest in de gedaante van een 
duif op Jezus neerdaalde, voor Johannes bovendien het bewijs 
is gebleken dat Jezus de Zoon van God is (Joh. 1:33 en 34).)   
Dat het uiteindelijk God zelf is die het accent legt op het feit 
dat Jezus de doper met de Heilige Geest is, verdient 
onderstreept te worden, al was het alleen maar om diegenen 
de grond onder de voeten weg te nemen die menen te 
moeten en mogen beweren dat de belofte van de Heilige 
Geest (Hand. 2:39) - ook wel genoemd: de vervulling in/met 
of doop in/met de Heilige Geest - alleen beperkt is tot de apostolische 
tijd en hooguit voor de Joden straks in de eindtijd. (Dergelijke ideeën komen o.a. voor 
binnen de zogeheten bedelingentheorie.)  
De vervulling in/met de Heilige Geest hoort absoluut binnen Gods heilsplan met de mens. 
Niet voor niets komt dit aspect van het heil in alle evangeliën voor en neemt de Heilige 
Geest binnen de bediening van Jezus een belangrijke plaats in en wordt Hij aan het einde 
van zijn bediening als een belofte (horend bij het heil) doorgegeven.  
 
In de volgende studie staan we uitgebreid stil bij: De plaats van de Heilige Geest in de 
dienst van Jezus.  
Voor vragen en reacties wordt verwezen naar de mogelijkheid tot contact zoals 
aangegeven op de site. 
  


